
 

CORONA PASTORALE 

Als Kerstmis slechts een sprookje was, 
dan zou ik dat betreuren. 

Zal ik dan ook dit kerstgedicht 
als prietpraat maar verscheuren? 

 
Wat tweeduizend jaar geleden ooit 

zo hemels is begonnen, 
dat kan toch geen verzinsel zijn, 

door een fantast verzonnen? 
 

Maar het kerstfeest uit mijn kindertijd 
raakte langzaam wel versleten. 
En wat daarvan de oorzaak is, 

dat zou ik echt niet weten. 
 

Als ik al die oude kerken zie, 
waarin we ons lieten dopen, 

die zie ik nu op mijn oude dag 
voor mijn eigen ogen slopen. 

 
En dan, wat ons geloof betreft… 

wat kan ik nog geloven? 
Waarom het zo verschrompeld is, 

dat gaat mijn pet te boven. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nog nauwelijks herders of pastoors… 
Wat is er toch op handen? 

Wie komen ervoor in hun plaats… 
Paters uit missielanden? 

 
Waar er toch nog een nachtmis is, 
in een kerk met dertig plaatsen… 

zit ieder met een masker op, 
als waren ze melaatsen. 

 
Toch houd ik aan mijn kerstfeest vast. 

Het geeft houvast aan mijn leven. 
Daarom heb ik dan ook jaar op jaar 

een kerstgedicht geschreven. 
 

Met mijn kerststal in onze Coronatijd 
kom ik u dit jaar verrassen 

door allen die rond de kribbe staan 
met mondkapjes aan te passen. 

 
Nadat ze tezamen nog mooi op tijd 

zich veilig lieten testen, 
wensen zij u voor het Nieuwe Jaar 

Goede Gezondheid en ‘t Allerbeste. 
 
 
 
 
 



 
 
 

* 
Met dit gedicht wens ik u en de uwen 

Zalig Kerstfeest 
en een gezond en zonnig Nieuwjaar 
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