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Ik zit wat stil te staren
naar de gouden wijzerplaat
van de klok die in de schemer
hier in de kamer staat.

%

Kort als de klokkeslagen
van uur tot uur geteld,
was de adem van de dagen
die zijn voorbij gesneld.

*

Twaalf maanden als de uren
op de vlucht voor Vader Tijd,
seizoenen de kwartieren...
een zucht in de eeuwigheid.
*

Al is het jaar gevlogen,
Het blijft ons altijd lief.
Het krijgt een plaats met ere
In ons levenslooparchief.

*

Klok schenk ons schone dagen’,
Al zijn ze nog zo kort.

En dat het nog vele malen

Voor ons allen Nieuwjaar wordt.
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Met dit gedicht wens ik u en de uwen
Zalig Kerstfeest
en een gezond en zonnig Nieuwijaar.

Johan Biemans
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